
Verschijnt iedere veertien dagen 84e jaargang no. 3          9 februari 2024
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE

Dat U mij gedragen heeft?

Micha 7:8 Mijn vijandin, verheug je maar niet over mij, want ben ik gevallen, ik zal opstaan. 
Wanneer ik neerzit in het duister, is de ENE mij een licht. 

Als klein meisje van ongeveer twee nam mijn opa me mee naar de speeltuin, één straat verder 
dan zijn huis. Ik droeg houten klompjes en het geklik en geklak echode tussen de flats die links 
en rechts lagen. Toen we in de speeltuin aankwamen en ik klaar was met schommelen, glijden 
en spelen in het zand, trok ik mijn klompjes uit en rende snel op blote voeten naar huis. Niet 
veel later kwam mijn opa in paniek de voordeur binnenlopen: Yaël was weg. 
Mijn opa had in de speeltuin gezeten. Luisterend naar de voetstappen van zijn kleindochter, 
naar het metaal van de schommel en de woesj die de glijbaan maakte als ze al babbelend naar 
beneden gleed. Hij had een handje op zijn knieën gevoeld en daarna twee doffe ploffen in het 
zand gehoord. 
Toen was het stil geworden. 
‘Yaël!’ Had hij geroepen. Het ronken van een auto had de geluiden van zijn kleindochter 
overstemd. ‘Yaël’ riep hij nog eens. Maar alleen de vogeltjes in het bos achter de huizen floten 
terug. Hij was opgestaan en met zijn blindengeleidenstok voor zich uit op de grond tikkend, 
was hij naar huis gesneld. 

Er is een gedicht dat niet onbekend is: Voetstappen in het zand. Over een God die altijd naast je 
loopt en je draagt als je het moeilijk hebt. Het staat op menig tegeltje, er zijn liederen van en 
voor velen is het troostvol. 
Niet voor mij. 
Er zijn periodes in mijn leven dat ik het moeilijk had en inderdaad maar één paar voetstappen 
in het zand zag, maar dat ik me helemaal niet gedragen voelde. 
Zoals op donderdag 5 april 2012. De dag na de hartstilstand van onze zoon Joachim en de dag 
voor zijn overlijden. Het is de ergste dag van mijn leven. Ik had een kind in mijn buik die ik 
moest beschermen en een kind in een grotemensenbed waar ik niet naar kon kijken, omdat zijn 
lijfje zo kapot was. Op die dag heb ik geen troostende armen van God om me heen gevoeld, 
alhoewel ik Hem gesmeekt heb er te zijn. Ik voelde me niet opgetild en kon mijn hoofd niet 
huilend op Jezus’ schouders liggen. In dit moment tussen hoop en vrees was ik helemaal alleen 
en schreeuwde ik het van binnen uit: mijn God, waar bent U?

Een God die je door de moeilijke stukken van je leven heen draagt. In mijn leven gebeurt het 
ook. Bijvoorbeeld in de weken ervoor, toen Joachim geopereerd was en we dagenlang naast 
zijn bed zaten, wachtend tot hij wakker zou worden. Tot we hem eindelijk weer in onze armen 
konden nemen. Hem er doorheen dragen kon niet, dit kleine lijfje en dat kleine kindje achter 
die dichte gezwollen oogjes moest het zelf doen.
Maar op die donderdag? Niets dan stilte. Leegte. Angst.
En ik ken ook zoveel andere verhalen, waarbij God zo ver weg lijkt. In de nood spitst je je oren, 
je roept Zijn naam – je schreeuwt hem! – maar je hoort niets anders dan de vogels. Al blind pak 



je je stok en tik voor je uit op een aardedonker pad, hopend dat je niet zult struikelen over de 
stoeptegels. 
In die duisternis komt het aan op geloof en vertrouwen, vallen en weer opstaan. 
Het zijn de beproevingen van het leven die we liever niet doorstaan, maar die elk mens vroeg of 
laat op zijn pad krijgt. Het borrelt als een moeras op en voordat we het doorhebben zijn we er in 
weggezakt. 
Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat.. moeten we onszelf overtuigen dat er een 
God is en dat we Hem kunnen vertrouwen. Dat God niet zoals de kleine Yaël Zijn klompen 
heeft uitgetrokken en weg is gerend, maar dat Hij is gebleven en op blote voeten naast je loopt, 
want Hij heeft toch gezegd dat Hij er altijd zou zijn? 

‘Al ben ik gevallen, ik sta op. Al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht.’
Zo is het leven ook: vallen en weer opstaan. Blijven vertrouwen op de God die zegt dat Hij er 
is. Dat Hij altijd aan het werk blijft, ook al hoor en zie je Zijn voetstappen niet. 
Vallen en weer opstaan. 
Vallen. 
En weer opstaan. 
Tot die dag dat alles beter wordt. 

Lied: Opwekking 818 - Op die dag 

Voetstappen in het zand
Schrijver: onbekend
Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."



KERKDIENSTEN

ZONDAG 11 FEBRUARI, Eerste Lijdenszondag
Wijk 2:   9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen, viering Heilig Avondmaal
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. P. Vernooij, Lekkerkerk
Collecten: 1. Wijk 1: De Olijfberg, Ecuador, Wijk 2:  GZB Fam. Lustig; 2. 

Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Plaatselijk jeugdwerk

ZONDAG 18 FEBRUARI, Tweede Lijdenszondag
Wijk 2:   9.00 uur: Prop. T.R. Rietveld, Ridderkerk
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. J. van der Meijden, Bergambacht
Collecten: 1. Hoop voor Albanië 2. Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Plaatselijk jeugdwerk

VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 23 februari. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  
vrijdag 16 februari binnen te zijn. Let op! De algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 1 bij 
ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl  en de kopij voor wijk 2 bij Anneke 
Kok, kerkklok02@gmail.com De bezorging wordt geregeld door fam. Boele.
Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.

COLLECTEN
Digitale collecte
Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 
SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS
Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl 

Collectemunten bestellen en ophalen
Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor 
het ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:
1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de 
knop ‘Bestel uw collectemunten’. 
2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen 
gelijk in ontvangst worden genomen.

KERKELIJK BUREAU 
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl 

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:
- wijk 1: J. van Vliet 
- wijk 2: A. Verdoold

CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl 
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Projectcollecte 18 februari
De projectcollecte is deze keer bestemd voor de allerarmsten  van Albanië.
Er zijn daar nog steeds veel gezinnen die hulp nodig hebben om aan voldoende eten te komen voor hun 
familie. De meesten hebben geen werk en dus geen enkele vorm van inkomen.
Daarom hebben wij als Diaconie besloten deze mensen te gaan helpen. Dit willen wij doen door de 
projectcollecte van 18 februari. Van dit geld wordt er meel gekocht, zodat zij daar zelf brood van 
kunnen bakken. 
De stichting Hoop voor Albanië zal zorgen dat het meel via de lokale kerken bij de allerarmsten terecht 
zal komen. Deze stichting werkt al jaren in Albanië. Dit geeft ons het vertrouwen dat het meel op de 
juiste plek terecht komt. Wij hopen dat een ieder inziet hoe schrijnend de situatie daar is en hoe mooi 
het is dat wij in de gelegenheid zijn om dit te mogen steunen. Wij als diaconie hopen op een mooi 
resultaat zodat de voorraad kastjes bij deze gezinnen weer gevuld mogen worden met meel zodat ze de 
kinderen weer met een boterham in hun buik naar school kunnen laten gaan.
Team diaconie

Inzameling oude metalen
Niet vergeten, die oud ijzercontainer bij dhr.  Hans van Dam aan de Provinciale weg. 
Oud ijzer en ook andere metalen zoals lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden 
hergebruikt. Let op: andere materialen geven kosten! 
Al jarenlang steunen wij met de opbrengsten goede doelen.
Zoals in de vorige Kerkklokken uitvoerig toegelicht  steunen we met  de opbrengsten in het 1e kwartaal 
2024 de ANBI erkende en in Woudenberg gevestigde Stichting Serve India,. Deze organisatie ziet 
ongekende mogelijkheden om miljoenen mensen in dit land het Woord van God te brengen door 
ondersteuning van mensen bij het leren lezen en schrijven. Zo kunnen mensen zelf het Woord van God 
bestuderen en ontstaan levensvatbare kerken.
Een prachtig doel dat nog niet eerder als bestemming van de oud ijzeropbrengst is aangewezen.
Van harte aanbevolen.

DE KOSTER
Goudseweg 3 Stolwijk
Openingstijden:
woensdag: 9.30 - 12 uur;
donderdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur; 
vrijdag: 13.30 - 16 uur; 
zaterdag: 9.30 uur - 12 uur
Voor meer info: 0182-343114

ALGEMENE BERICHTEN
Website: www.hervormdstolwijk.nl
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439 
Mailadres Algemene Kerkenraad: Scriba-ak@hervormdstolwijk.nl 
Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk

Tel: 341787; b.g.g. 342363
Mail: reserveringrehoboth@gmail.com 

Algemene Kerkenraad
Als u goed kijkt bij het kopje Algemene berichten, dan ziet u dat er een mailadres aan is toegevoegd. De 
Algemene Kerkenraad heeft sinds kort ook een adres, waar eventuele digitale post voor het geheel van 
onze gemeente naar toe kan. Als u het op papier wilt doen, dan kan dit door het naar het kerkelijk 
bureau te sturen.

Vooraankondiging Seniorenreis
Net als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een seniorenreis georganiseerd. 
We hopen dan ’s ochtends de zandsculpturen in Garderen te bezoeken. Het thema dit jaar is: ”Boeken”. 
Na de lunch zal de bus vertrekken naar de Veluwe voor een mooie huifkar tocht, waarna de dag 
afgesloten wordt met een diner in de Stolp Inn.
Als u erbij wilt zijn, noteer dan de volgende datum in uw agenda: dinsdag 4 juni 2024.
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Tegen die tijd zal er meer informatie gegeven worden over deze dag. Dan kunt u zich aanmelden om 
mee te gaan.
Het Seniorencomité Stolwijk

ROMMELMARKT 2024
Graag brengen wij iedereen alvast op de hoogte over de datum van de jaarlijkse rommelmarkt: zaterdag 
29 juni 2024.
De ophaalochtend vindt de week daarvoor plaats, op zaterdag 22 juni. Heel fijn als onze vrijwilligers dit 
alvast in de agenda willen noteren. 

JUBILEUMJAAR ROMMELMARKT STOLWIJK
2024 is het jaar waarin we de 50e (!) rommelmarkt in Stolwijk hopen te organiseren. Een mooie 
mijlpaal waar we graag feestelijk bij stil willen staan. Op zaterdag 28 september nodigen we 
organisatoren/vrijwilligers van vroeger en nu uit voor een gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje einde middag. Verdere info volgt na de rommelmarkt, maar noteer deze datum ook gerust alvast 
in uw agenda. 

OUDE FOTO'S ROMMELMARKT 
Voor dit jubileum zijn wij op zoek naar oude foto's en/of beeldmateriaal rondom de rommelmarkt in 
Stolwijk.
Heeft u dit in uw bezit? Wij zouden het heel leuk vinden om dit te ontvangen zodat we er iets moois van 
kunnen maken van vroeger tot nu. Ook zoeken wij iemand die dit zou kunnen coördineren/realiseren. 
Ben je enigszins creatief en lijkt het je leuk om een compilatie te maken van 50 jaar rommelmarkt 
Stolwijk? Super als er iemand is die dit zou willen oppakken 🙂
Voor verdere vragen of afstemming graag contact met Sanne van Dam.

RTV KRIMPENERWAARD
De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken.  Via de website 
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 
Rekam.

_____________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 1
Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl
Scriba: Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl 
Info: infowijk1@hervormdstolwijk.nl 
App: HG Stolwijk 1
CD’s van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten
Op zondag 11 februari mogen we met elkaar Heilig Avondmaal vieren. Het is dan ook het begin van de 
lijdenstijd. In die week begint de 40-dagen tijd en die zondag is de eerste van de zeven lijdenszondagen. 
We mogen ons dus weer gaan voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen. Dan is er eigenlijk geen betere 
voorbereiding mogelijk dan door het vieren van het Avondmaal, omdat ons dat juist ook richt op dat 
lijden en sterven van onze Heer. We willen dan luisteren naar Johannes 6, waar Jezus Zich het Brood 
des levens noemt.
Op zondag 18 februari luisteren wij naar Johannes 10 over de goede herder.
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Inloopochtend
Beste bezoekers van de inloopochtend en andere belangstellenden.
De eerstvolgende inloopochtend zal op donderdag 15 februari zijn 
van 10.00-11.30 in gebouw Rehoboth. 
Wij gaan dan kijken naar Bijbelse zandsculpturen.
Kees Verhoog gaat deze voor ons presenteren.
U bent allen weer van harte welkom!               Marijke Plaizier

Save the date
Op woensdag 20 maart willen we ’s avonds een gemeenteavond houden. Noteer de datum alvast in uw 
agenda.

Ten slotte
We gaan al weer op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. De veertigdagentijd is aangebroken. Een tijd van 
bezinning en inkeer. Want wij mogen leven uit Gods zegen en door het werk van onze Heer. Dat is iets 
waar wij diep dankbaar voor mogen en moeten zijn. 
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen

Agenda
Zondag 11 februari
Organist: Pleun Eikelboom
Crèche: Angelique Lorsé, Dieneke de Mik en Luuk Jonkheid
KND: OB: Robert en Stijn, MB: Rachel, BB: kerk 

Zondag 11 februari, 19.45 uur: Stay Solid
Maandag 12 februari, 19.00 uur, consistorie: Geloofstraining
Dinsdag 13 februari, 19.45: Kerkenraad
Donderdag 15 februari, 10.00 uur: Inloopochtend
Vrijdag 16 februari, 19.30 uur: Rock Solid

Zondag 18 februari
Organist: Marco Vos
Crèche: Boukje van Dijk, Marc Jan van Veldhuizen en Julia Oskam
KND: OB: Mattie en Marc Jan, MB: Marielle, BB: Hester 

Woensdag 21 februari, 19.30 uur, consistorie: Bidstond

__________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 2
Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk
Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl
CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze

VOORZANG:
11 feb vm: Ps. 70:3 nm: Ps. 62:5
18 feb vm: Ps. 67:1 nm: Ps. 69:14

UIT DE PASTORIE
Wij denken aan gemeenteleden die (ernstig) ziek zijn, onderzoeken of behandelingen ondergaan, of die 
met andere zorgen te maken hebben. We wensen allen zieken de onmisbare nabijheid van de Heere toe. 
‘De goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.’ (Psalm 
103:17a)
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Geboren:
Op  vrijdag 26 januari werden Arie en Monique de Heer-Pasveer verblijd met de geboorte van hun zoon 
Pieter Jan. Zijn roepnaam is Pieter. Hij is het (half)broertje van Sarah en Eleanne. We feliciteren hen 
hartelijk met dit grote wonder uit Gods hand ontvangen. We bidden hen Gods rijke zegen toe om hem 
op te voeden tot Gods eer en tot vreugde van jullie als ouders. Dit kan niet in eigen kracht en daarom 
zijn we steeds geroepen om de Schepper van het leven aan te roepen. We bidden dat Hij jullie genade 
geeft om jullie kind(eren) voor te gaan op de weg van het leven. Jullie verwoorden het treffend op het 
geboortekaartje: ‘Heere, wijst U dit kindje de wegen waarin zijn voeten veilig gaan. Maakt U zijn hart 
ertoe genegen die blijmoedig in te slaan.’

Bijbelkring:
De Bijbelkring komt dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 15 februari om  19.45 uur in Rehoboth.  
U en jij bent van harte welkom om deel te nemen aan deze kring! Het is leerzaam en verrijkend om in 
de onderlinge ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. We 
behandelen dit seizoen het boekje van de Artiosreeks uit het NT. De Mensenzoon, Die dient. Deze 
avond staan wij stil bij hoofdstuk 6: Ben jij van de Mensenzoon gediend?  (Markus 10:32 -45)

Tenslotte: 
Afgelopen zondag (28 januari) werd er in de kerk afscheid genomen van vier broeders uit de kerkenraad 
. Het gaat om de ouderlingen C. A. Duifhuizen en M. J.de Jong, ouderling-kerkrentmeester J. M. Dekker 
en diaken W. Vries. We danken de broeders voor de wijze waarop ze de afgelopen jaren hun gaven en 
krachten hebben ingezet voor onze gemeente en wensen hun Gods zegen toe in het ambt van alle 
gelovigen, met allen die bij hun horen. Tegelijk begroeten we vier nieuwe broeders, die bevestigd 
mochten worden. Als kerkenraad zijn we verwonderd en dankbaar dat daarmee in alle vacatures weer is 
voorzien. We heten de broeders J. G. den Besten, F.J. Gommer, G. van Eijk en G. de Hoop hartelijk 
welkom binnen de kerkenraad en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen. Van harte de ondersteuning 
van de Heere toegewenst bij de vervulling van het ambt. De broeders  J. Snoek, R. van Herk en L.E. 
Vink werden herbevestigd. We zijn dankbaar dat zij opnieuw de vrijmoedigheid kregen toen de roep van 
de HEERE opnieuw kwam om te dienen in Zijn gemeente.  Persoonlijk heb ik het als een zondag met 
een gouden rand ervaren. De HEERE is onuitsprekelijk goed voor Zijn gemeente. Het werk in Gods 
koninkrijk gaat door; de HEERE is bewogen over onze gemeente. En bij alle tekorten die we wat dit 
werk betreft bij onszelf aantreffen, krijgen we vanuit Romeinen 12 een heerlijke belofte mee: ‘Door de 
genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij 
denken  in bescheidenheid, naar de mate van uw geloof zoals God aan ieder heeft toebedeeld.’ Laat uw 
bediening (uw leven) zo een levend offer zijn, dat is onze redelijke godsdienst! We bevelen hen en de 
andere broeders van harte in uw en jullie voorbede aan. 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok 

VAN DE DIACONIE
Collecte voor 11 en 25 Februari is voor Fam. Lustig.
Geert en Florien Lustig wonen sinds Januari 2020 samen met hun dochter in Frankrijk. Frankrijk is één 
van de meest geseculariseerde landen van Europa. De UNEPREF is een kleine gereformeerd-
evangelische kerk. Er zijn 48 gemeenten en zo’n 3500 leden in met name Zuid-Frankrijk en enkele grote 
steden. De gemeentes zijn kwetsbaar maar verlangen om ook anderen met het Evangelie te
bereiken. Er is behoefte aan toerusting en revitalisering van de bestaande gemeente.
Geert is predikant en missionair toeruster binnen de kerk. Florien doet de diaconale bezinning in de 
lokale gemeente, stimuleert en ondersteunt bestaande initiatieven  helpt  nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen.

VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE
GZB dag 9 Maart.
Het beloofd ook dit jaar Weer een prachtige dag te worden, waarbij we ons onderdeel voelen van de 
wereldwijde kerk. We willen on laten inspireren door Christenen uit Centraal-Azië en samen nadenken 
over roeping. Zending is niet allen iets van ver weg, maar begint ook dicht bij huis.
Het thema is dan ook ‘Ga, iedereen is geroepen’ Bent u ben jij er ook bij?
Het is een afwisselend programma voor jong en oud en vindt plaats in de Midden Nederland hallen in 
Barneveld, voor meer informatie zie de site van de GZB. 



Nog een oproep voor de GZB dag er wordt een veiling gehouden die 100% ten goede zal komen aan het 
zendingswerk. Daarvoor wordt gezocht naar mensen/ondernemers in Stolwijk die een mooi product, 
vakantiehuisje/B&B, advies, workshop, kaas of iets ter beschikking zouden willen stellen.
Dan kunt u contact opnemen met Anneke de Vries

OPPAS
11-feb Beneden Cora van Eijk Jara Both + Julia Dekker

Boven Lianne Gelderblom Luuk Verhoef + Lennart Weerheim 
18-feb Beneden Julia Wanders Anna Zuidbroek + Daphne van Wijngaarden

Boven Gea Verhoef Joost Dekker + Joas de Jong
25-feb Beneden Hilda van den Broek Jaqueline Kool + Imke de Pater

Boven Marieke van Alphen Harm Hulst + Nick Uittenboogaard

AGENDA
vr 9&za 10 feb. Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2, ontbijtactie
zo 11 feb. Verrassingsbakkie
zo 11 feb. 14.00 uur Zondagsschool "Benjamin"
ma 12 feb. Catechisatie groep 1 t/m 6
ma 12 feb. 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
di 13 feb. 20.00 uur Pluskring
wo 14 feb. Kerkenraadsvergadering
do 15 feb. 19.45 uur Bijbelkring
do 15 feb. 19.45 uur Vrouwenkring "Debora"  
zo 18 feb. 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"
ma 19 feb. 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 19 feb. 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" -  Huishoudelijke 
vergadering

Gemeenteavond op 16 maart: graag aanmelden!
In het vorige bericht klopte het mailadres niet, dus als u nog geen reactie heeft gehad op uw
aanmelding, graag nogmaals mailen naar jongerenreis2024@gmail.com
Zoals eerder geschreven, hopen wij in maart een gemeenteavond te organiseren om meer te vertellen
over de reis naar Servië. In een eerdere Kerkklok was 9 maart gezegd, maar dit moest helaas
gewijzigd worden. Iedereen is nu op zaterdag 16 maart uitgenodigd om vanaf 17.30 te genieten van een 
Amerikaanse maaltijd. Het idee is dat iedereen die komt zelf eten mee neemt. We eten deze avond dus 
uit elkaars pan! Als u iets extra’s kunt koken, mag dat uiteraard. Dit zodat mensen die het niet zien
zitten om te koken, toch gezellig mee kunnen eten. Tijdens de maaltijd zijn er voor de kinderen
pannenkoeken en een speciaal programma. Na het eten, zal er in de kerk een sing-in zijn waar wij
meer zullen vertellen over de reis. Hier zal ook gecollecteerd worden.

U kunt zich opgeven door te mailen naar jongerenreis2024@gmail.com
Bij opgave graag vermelden:
- hoeveel personen
- wat er gekookt wordt
- aantal kinderen tot 12 jaar
- of u vervoer nodig hebt

Hartelijke groet,
de Servië-groep
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